Het zit niet altijd mee.....

Het duurde niet lang op de pieper van mijn vriend begon te gillen; ( tetteren zouden sommigen
zeggen) Mijn vriend slaat aan en haakt meteen een goede vis! De vis weet dat zelf schijnbaar
ook want deze maakt zonder pardon een streep richting de kant waar schijnbaar onder water
takken o.i.d. zitten en niet veel later is de vis hierop verspeeld. Verbaasd kijken we elkaar aan!
Dit was wel een goede vis en hoe kan dat nou ? Een gerafelde lijn verteld ons wat er gebeurt is
en het is voor mij voor het eerst dat ik dit op deze stek mee maak. Zit er dus toch een tak of
takken daar onder water......

Tsja, niks aan te doen. Nieuw spul er aan en door!!!

Er blijft veel leven op de stek en het is duidelijk dat het voeren zijn werk heeft gedaan; na
brasem en winde weet mijn maat opnieuw een dikke vis te haken maar ook deze neemt precies
dezelfde route en wederom staan we naar een gerafelde lijn te kijken..... Zouden die beesten
het dan echt gewoon weten? Ongelofelijk!! Ondertussen staan mijn hengels nog rustig in de
steunen, de vis komt vandaag van rechts schijnbaar.... Niet veel later weet ik een brasem te
landen dus er zit toch wel vis bij mij op de stek... Even later is het echter opnieuw de Delkim
van vismaat Carpie die herrie schopt en wederom heeft hij een karper gehaakt. Deze vis gaat
het open water op en we kijken elkaar opgelucht aan; dit gaat goed komen! Vrijwel op datzelfde
moment lost hij de vis om onverklaarbare redenen en we kijken elkaar opnieuw aan maar nu
met een blik van: Hoe is dit mogelijk? Binnen twee uur drie vissen verkloot!! Dat gebeurt ons
beide zelden!!

Net voordat de tweede vismaat arriveert besluit ik om de hengels toch maar even opnieuw uit te
varen, ze liggen er nu ruim vier uur in met 1 brasem als resultaat.... De tweede hengel blijkt
muurvast te zitten, iets wat ik hier ook nog nooit mee heb gemaakt! Denk je een stek te
kennen...... Nadat ik de boel stuk heb getrokken reageert Carpie heel relaxt: Het zit niet
mee......... Inderdaad, het zit zeker niet mee! We hebben alleen nog maar brasem en winde
gezien en de karpers die eraan kwamen verspeelden we of ze werden gelost.... Eerst maar een
biertje dan! Niet veel later verschijnt ook vismaat Daniel en installeert zijn hengels.. We hebben
het naar ons zin met elkaar en even later ligt dan toch de eerste karper op de mat. Nog voor het
donker is komen daar nog 3 bij en zijn we alweer redelijk tevreden. Zes runs van karper
overdag in oktober, dan zeur je toch nergens over? In de avond pak ik ook nog een mooie
schub met een dikke pens en heb ik ook de eerste binnen waarmee we alle drie inmiddels
karper hebben gevangen. Alle reden om tevreden te zijn toch?
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