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Het is alweer een poosje geleden dat jullie iets van mij hebben gehoord en dat kan maar 1 ding
betekenen: Ik heb geen tijd meer om te genieten, druk, druk, druk… Je kent dat ongetwijfeld.
Druk op het werk; druk als vrijwilliger in de hengelsport; druk als voorzitter van de visclub; druk
als visgids enz…. En dan kom je zelf ineens niet zo veel meer aan vissen toe. Tuurlijk er is nog
wel een wedstrijdje hier en daar en ook niet zonder succes maar met name het karper vissen
blijft dan een beetje liggen… Af en toe even snel pennen als de kans zich voordoet maar
verder… En dan denk ik bij mezelf: Dat is toch jammer? Ik kon zo intens genieten van elke
gevangen karper; elke volle fluiter en ja, zelfs van een geloste vis na een mooie dril.

      

Tuurlijk baal je daarvan maar toch geniet je ergens ook. Wat zou het zijn geweest, hoe zwaar
was ie? Toch een beste aanbeet enz.. Je hoort het jezelf ongetwijfeld zeggen. We moeten als
karper vissers vooral niet stoppen met genieten van deze mooie visserij. Vaak zijn er
tegenwoordig allerlei zaken die dit genieten een verpesten zoals vissers onderling die elkaar
geen plaats aan de waterkant gunnen; beroepsvissers die uitzetspiegels als vismeel verkopen;
waterplanten waar je geen karper meer uit kunt krijgen; mensen (vissers) die de vissen maar
van het ene naar het andere water blijven verslepen, maar ook iets al een plotselinge massale
sterfte kan je even alle geniet momenten doen vergeten. Gelukkig lijkt de toekomst toch wel
enigszins positief. Op steeds meer wateren mag er weer karper worden uitgezet; op steeds
meer wateren ziet men de problematiek van de waterplanten. Laten we als karper vissers daar
dan ook bovenop zitten in plaats van elkaars stekken! Of in plaats van op of tegen elkaar
wanneer iemand onbewust toch op je plekje zit, dit is nou eenmaal een risico wat je neemt als
je gaat voorvoeren. Je kunt onmogelijk verwachten dat heel Nederland weet dat jij daar toevallig
aan het voeren bent toch? Dan kun je jezelf toch beter druk maken om uitzet van karper weer te
verbeteren, problemen rondom sterfte op te sporen en iets aan de waterplanten gedaan te
krijgen toch? Bij Almere zag ik dat er een nieuwe proef plaats gaat vinden, er worden eilandjes
in het water geplaatst met een bepaalde grassoort erop die alle voedingstoffen uit het water
halen. Zo zouden er onder water wegens gebrek aan voedingstoffen geen planten meer kunnen
groeien. Het idee op zich vond ik wel grappig maar ik vroeg me wel meteen af wat dit voor de
karpers betekent en de andere vis. Vissen hebben net zo goed voedingstoffen nodig onder
water. Afijn, we zen wel wat er gebeurt met dit water, ik hoop dat het een succes zal blijken! (
Een proef met vijf mini-eilandjes in het Almeerse Weerwater moet vanaf juni uitwijzen of er iets
is te doen aan het probleem van de waterplanten. Watersporters klagen al jaren dat ze met hun
bootjes vastlopen in de plantenbrij. De gemeente en een gespecialiseerd bedrijf willen de strijd
nu aangaan met zogeheten Oxatur-eilandjes. Hierop groeit gras dat zich voedt met dezelfde
voedingsstoffen als de waterplanten.) bron: Omroep Flevoland…
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  Zo gebeurt er links en rechts toch wel het een en ander om ons weer te laten genieten. Zorg datje dat dan ook wil zien als karper visser, ik zie zo vaak alleen maar klachten voorbij komen opfb. Er zijn wateren zat om te genieten van je hobby, ook zonder al te veel planten. Hier in deNop hebben we er nagenoeg geen last van in de kanalen op wat drijfvuil na als er gemaaid is…Ga genieten, blijf genieten en help mee als rechtgeaarde visser om dit genieten ook voor detoekomst te behouden!  

Genieten toch?   Ik hoop dat ik snel weer meer de tijd heb om weer volop te gaan genieten!
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