Het voorjaar komt er weer aan!
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door Eeuwe Weening

Hoewel het momenteel meer herfst lijkt buiten en we nauwelijks winter hebben gehad gaan we
langzaam maar zeker toch stiekem richting de maand maart... En uiteraard begint het ook bij
mij weer te kriebelen... Waar ik normaal gesproken in de winter nog wel vaak vanuit de auto vis
en zo ook in de winter wel mijn visje vang is daar deze winter weinig van gekomen. Enerzijds
gewoon een gebrek aan tijd maar aan de andere kant was het ook elke keer als ik dan een
dagje tijd had ronduit snertweer! Tsja, dan sta je ook niet echt te springen om aan het water te
gaan zitten.

We zijn inmiddels aanbeland bij eind februari en de sneeuwklokjes staan in bloei net als de
krokussen. In mijn vijver zie ik de eerste takken van de dotter al weer opkomen en zelfs de
watergentiaan brengt al weer blad richting het oppervlak! Je ziet het ook in het gedrag van de
dieren; Futen die nu al met een paringsdans bezig zijn en zwanen die elkaar de liefde bewijzen
door de nekken om elkaar te leggen. Allemaal tekenen dat het bijna afgelopen is met koning
winter en ik verlang dan ook naar de eerste dag dat het een graad of vijftien is zodat ik er weer
met de pen hengel op uit kan...

In het vroege voorjaar is pennen toch wel mijn favoriete manier van karper vissen. De karpers
zoeken maar wat graag de ondiepe plekjes op waar de zon op staat en zijn prima te vangen
aan een korreltje mais... Vreemd genoeg blijft dit goedkope supermarkt aasje toch altijd weer
vis opleveren en ook nog eens mooie vis!
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