Politie gaat moordende karper vangen

De politie Roermond heeft te kennen gegeven dat ze gaan onderzoeken of het mogelijk is om
de karper in de Maasnielderbeek te vervolgen voor moord. De karper des doods trok afgelopen
weekend een invalde visser uit zijn scootmobiel het water in.

Reanimeren mocht niet baten, de amateurhengelaar is overleden. De lichtgetinte
bontkraagkarper wordt momenteel gezocht door een speciaal daarvoor opgericht team van de
politie Roermond. Het team bestaat uit 13 rechercheurs en één visvergunningsambtenaar die
zegt de rifkarper te kennen. Onlangs kregen agressieve karpers van de gemeente Roermond
nog gratis kickbokslessen aangeboden, maar de karperwerker van de gemeente wil niet zeggen
of de bewuste hangkarper daar aan deelgenomen heetft.

De Stichting Karper heeft laten weten dat ze het betreurt dat de vis constant benoemd wordt als
'karper', omdat volgens deze stichting ter bevordering van de multipiscese samenleving de
afkomst van de vis niet relevant is voor de moord. "Dit neigt naar vissisme", aldus voorzitter
Mohammed Krabbae. Absurd verhaal dit? Wellicht. Maar nog lang niet zo absurd als de
volgende zin uit dit Telegraafbericht: "volgens de politie waren [bij het verdrinken] veel mensen,
maar probeerde niemand de voor zijn leven vechtende man uit het water te halen.”

De politie gaat nu onderzoeken of de dood van de man te wijten is aan de omstanders. Het
antwoord is ja. Ja, de dood is te wijten aan de 'vele' omstanders die niet doen. Waar anders
aan? Die karper? Fucking hell, hoe absurd wilt u het hebben?
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