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donderdag 18 september 2008 19:47

Het onderstaande bericht ontving ik van Marco van den Broek.

  

  

"Hoi Stephan,

  

Ik ben afgelopen donderdag naar Luxemburg gereden met mijn vismaat. Om precies te zijn
naar het meer van Echternach. Even rondgekeken en een vergunning gekocht bij het Esso
tankstation voor de volgende dag. Geslapen in Vianden waar ik altijd slaap en vol goede moet
's morgens om half 8 naar Echternach want je mocht pas vanaf 08.00 uur vissen op karper. Het
viel ons op dat het er zeer rustig was wij dachten dat er nog veel mensen moesten werken wij
toevallig niet. Na 1 km gelopen te heben met al onze spullen, kwamen we aan op de beloofde
stek. Niemand te zien dus plaats genoeg. Mooi, opbouwen dan maar. Na een half uurtje bezig
te zijn geweest komt er controle. Deze waren zeer boos dat wij aan het vissen waren (in het
Frans). Wij probeerden in het Nederlands kenbaar te maken dat wij over de juiste papieren
beschikten en lieten deze zien. Fout !!! Niet goed, het seizoen was afgelopen op 6 september
en er kwamen anders problemen met de gemeente van wie het meer is. De controleurs
vroegen hoe wij aan de vergunningen kwamen. De controleur ging bellen en wij kregen zijn
g.s.m aan ons oor. Een Nederlands sprekende mevr. sprak ons aan en legde ons uit hoe en
wat en waar wij heen moesten. Vertrekken dus! Gelukkig kregen wij ons geld van de
vergunning €15,- per stuk terug. Om een lang verhaal kort te maken, het was klote want je moet
daar van te voren reserveren er zijn maar 9 karper stekken. Deze stekken kun je huren voor 1
week a €100,- .

  

groeten Marco"

  

  

Om dit soort problemen en narigheden te voorkomen, raad ik iedereen aan om van tevoren
goed je informatie in te winnen. Als ik het goed heb, dan wordt dit meer van Echternach
beheerd door een Nederlander. Zijn naam is Tony van der Molen. Het kan zijn dat dit inmiddels
niet meer het geval is, aangezien ik deze informatie een aantal jaren geleden heb gevonden.
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Het is jammer voor Marco en zijn maat dat de geplande sessie zo in het water is gevallen maar
ik ben van mening dat met een goede voorbereiding dit nooit had hoeven gebeuren.
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