
One night @ Ermerstrand
vrijdag 04 juni 2010 08:31

Ik start rond de klok van 7 uur de motor van mijn auto en zet mijn koers richting Drenthe. Na
een reis zonder files kom ik aan bij de poort van het Ermerstrand. Wanneer ik uitstap valt mij de
rust mij direct op. Geen drukke stadsperikelen hier, maar totale rust. Ik vervolg mijn weg naar
de receptie van het park, alwaar ik vriendelijk en zeer gastvrij wordt ontvangen. De vispas en
sleutel van de boot worden mij uitgereikt en ik kan mijn avontuur beginnen!       

  

Wanneer ik eenmaal mijn spullen heb geinstalleerd en de lijnen te water liggen, zet ik een bakje
koffie. Het weer zit mee en ik geniet van

  

de zon en het uitzicht vanaf mijn stek. ´s Ochtends was mij verteld dat er de week voor mijn
komst, een 40+ ponder is gevangen, dus dit gegeven gaf mij goede hoop!

  

Die middag vang ik drie enorme brasems! Zo groot heb ik ze eigenlijk nog nooit gevangen maar
daar kom ik natuurlijk niet voor.
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Wanneer de avond valt en de duisternis begint in te vallen, wordt alles rustig. De lijnen zijn
opnieuw uitgevaren en alles ligt op zijn plek. Rond de klok van 0:30u krijg ik een run op mijn
rechter hengel. Het voelt een beetje aan als een brasem maar wanneer het dichterbij komt,
vang ik een glimp op van de vis welke mijn waker in beweging heeft gebracht. Een graskarper
van 18 pond is het resultaat. Rond 3:00u wordt ik wakker van een run op mijn linker hengel. Ik
worstel me in mijn laarzen en sprint naar m´n hengels. Al meteen weet ik dat het hier om een
goede vis gaat, op een afstand van zo´n 140 meter, worden er meters lijn van mijn molenspoel
gesleurd! Na een gevecht van een half uur (welke eigenlijk uren lijkt te duren) kan ik een
enorme schubkarper van 38 pond landen. Na wat gestuntel en heen en weer geren met, kan ik
met de zelfontspanner toch wat mooie kiekjes schieten van deze fenomenale vis. 
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    De uren daarna krijg ik geen aanbeten meer, maar dit is natuurlijk ook niet nodig. De buit wasimmers al ruimschoots binnen. De volgende ochtend neem ik afscheid bij de receptie en keer ikmet een voldaan gevoel naar huis.  
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