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Hallo mijn naam is Rico Ringens ik kom uit het zuiden van het land .

  

plaats Kerkrade .

  

Spiegel van 38 pond.

  

midden zomer .
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Een lang gevecht

  

  

Het was midden julie kwam uit de 24 uur dienst bij de brandweer en had nog altijd die vissen in
mijn hoofd die er voor een maand geleden lagen te baden in de zon tussen een paar dikke
bomen op zo`n 50 cm kraakhelder water .

  

Ik hoefde niet lang te denken en was de berging bij mij thuis ingelopen om mijn dan ook direct
de hengels klaar te maken om één van die dikken proberen te pakken te krijgen .

  

Mijn vismaat Roy had door de week geen tijd. Alleen op de maandag dat was zijn dag de rest
van de dagen werkte hij in de winkel van 7 tot 19.00 uur, wat best wel jammer was .

  

De volgende dag was ik al vroeg op en was op weg richting mijn water. Op een 40 min rijden
stond ik er voor het was zwoel warm en de aasplekken schuimden voor zich heen. Behalve de
meeuwen en de eenden was er niemand en dat was heerlijk om te zien in het half schemerlicht
van de ochtend zon. Ik liep langs de waterkant richting de twee bomen waar de dikken normaal
lagen .

  

Ik voerde er wat bloedwormpellets /10 mm boillie`s en een beetje partikels mix tussen en voor
de twee bomen waar ik opeens de dikke schim zag weg schieten richting overkant, het ondiepe
stuk op de bosjes en struiken in.
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Nog geen 10 minuten daarna zag ik dezelfde dikke vis met een behoorlijke rugvin richting de
bomen terug loodsen totdat deze weer met zijn logge lijf rustig weer lande, midden tussen de
partikels en de boillie`s in .

  

Hij begon dan ook te schransen aan de kleine 10 mm boillie`s. Na de hengels te hebben op
getuigd, duwde ik een bankstick in de grond richting de bomen en eentje richting de
overhangende struiken .

  

Ik maakte een stick mix klaar met pellets en verkruimelde boillie`s. Na de pop up D-rig te
hebben in geringd dank zij de schitterende methode van mijn stadgenoot (Ed. raket Cremers
bedankt maat ) en tevens ook zijn rig die aan de orde was gooide ik mijn lijn op de uitgepijlde
plek op zo`n 50 cm water bij de bomen. De andere hengel ging richting de overhangende
struiken op zo`n 100 cm water waar de vissen zich vaak ophielden omdat het er lekker was
vertoeven in de halfe schaduw van de zon.

  

Deze lande ook perfect op zo`n 50 cm van de kant, waar ik twee handen boillie`s had gevoerd
voordat ik er ging vissen, ongeveer een uur voor aanvang .

  

Het wachten begon en het inmiddels al zo`n 25 graden buiten en de koperen bol begon te
schijnen dat het leven lief was .

  

Plots kreeg ik op mijn eerste hengel die richting bomen lag een ongelooflijke klap op de top, ik
dacht eerst dat er een tak op was gevallen van de struiken waar ik onder zat maar net nog in de
lucht gekeken sloeg de hengel op hol en ging er keihard vandoor. De gehaakte vis heeft mij een
20 minuten laten zweten door maar niet op te geven met vechten. Met name onder de kant nam
hij als maar weer snoer en vertrok alsmaar weer richting de overhangende takken waardoor ik
genoodzaakt was in het water te gaan staan.
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Rico Ringens.
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