Karpervissen in Roershoek
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In juni ging ik eens vissen met een kameraad van mij (Robert), in de Roershoek.

Hij was al de hele nacht aan het vissen, met zijn kameraad, (Robin).

Ik kwam om half negen bij de vijver en gooide al snel mijn hengels in de plomp, ik was net jarig
geweest dus gelijk mijn nieuwe spullen uitproberen. Robert en Robin haden er al vier gevangen
(ieder twee, tussen de 9 en 22 pond, drie schubs en een spiegel 22 pond).

Om half elf heb ik mijn hengels opnieuw in gegooid en om één uur had ik mijn eerst run, de
karper sprong boven het water uit, en zwom richting mijn eigen kant maar dat wist ik niet en
dacht dus dat het een kleintje was. Eenmaal aan de kant bleek het een schubkarper van 20
pond te zijn, (het was de eerste op mijn nieuwe hengel dus ik was erg blij, het was ook nog mijn
persoonlijke record).

Ik vis nu al anderhalf jaar.

groeten,

Seabastiaan Kolner.




