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Niet zo gek ver hiervandaan ligt dat grappige maar toch ook wel uitdagende België. Op een dag
zat ik eens met een Belgische maat van mij grote visavonturen uit te wisselen. De ene vis na de
andere werd over tafel geslingerd. Uiteindelijk vertelde hij mij over een water waar hij tot nu toe
altijd wat gevangen had. Hij zei: als je daar heen gaat dan vang je altijd wat. Zo, dacht ik, die is
zeker van zijn zaak. Ik kon dus de drang ook niet meer weerstaan hem te vragen waar dat dan
was. Uiteindelijk besloten we dan maar eens met z'n tweeën te gaan.

  

Toen de avond aanbrak voordat ik er de eerste keer ging vissen zag ik de vissen al door mijn
hoofd zwemmen. Dit natuurlijk door al die super verhalen die mijn maat mij verteld had. Toen
dus 's ochtends vroeg de wekker ging hadden we niet veel moeite met opstaan. Snel naar het
water! Nadat ik al mijn spullen had klaar gezet was het wachten op de eerste run. Wie zou het
worden hij of ik? Na een goede voerbeurt had ik het volle vertrouwen dat mijn aas snel ontdekt
zou worden en ..trrrrrruuuuuuttttuuuu Jawel de eerste karper had zich al gemeld. Een mooie en
overigens mijn eerste graskarper werd geland. Wat een kracht had die vis zeg één bonk spier.
Kort daarna ving ik een mooie schub van 18 pond waarop volgend mijn maat er één van 19
pond uithaalde. Die dag vingen we 6 karpers en verspeelden we nog drie runs. Wat een dag!
Hij moest gelijk hebben over deze stek.

  

Enige tijd later wilde ik weer eens naar deze stek gaan. Het was nu volop zomer en ik was niet
de enige die deze stek wist te vinden. Toen ik aankwam was het echt druk. Ik had mijn vriendin
meegenomen om haar te laten zien wat het is om een mooie karper te vangen. Zo vaak als ik
haar meenam, had ik zitten "blanken". Hier moet het lukken dacht ik.

  

Na zeven uur gezeten te hebben zonder iets te vangen gaf ik de moet bijna op. In het algemeen
hadden de andere vissers ook niet veel activiteit. Bijna iedereen was weg toen ik tegen mijn
vriendin aankroop in de auto en ik ineens werd gestoord door een hevige run
truuuurrrrrrrtttuuuuu. YES!!! Na een mooie dril kon ik dan toch deze mooie schub van 21 pond
landen. Het is waar: hier vang je altijd wat!
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