
Een slapeloze nacht
maandag 15 september 2008 20:44

  

Het is vrijdagmiddag en ik zit op het werk achter mijn pc nog wat werkzaamheden te verrichten.
Printerprobleem hier, MS-Word probleem daar.... ik heb er geen zin meer in!

  

In mijn gedachten zit ik al lang achter mijn twee glasstokkies op mijn stek alwaar ik de
afgelopen week iedere avond braaf mijn boilies te water heb geschoten. Het is 17:30u !
Daaaaaaag, ik ga er vandoor !

  

Thuisgekomen prop ik even snel een pizza in mijn mik en zet ik een volle thermo koffie voor aan
de waterkant. Ik weet nog niet hoe lang ik blijf zitten, het ligt eraan hoe het loopt....

  

Rond de klok van 19:00u arriveer ik op mijn stek. Hmm.... "pannenkoekenwater..." dat ziet er
niet best uit! Ook Erwin waarmee ik had afgesproken is inmiddels gearriveerd en zet zijn
stokken op z'n plaats. Al na een minuut of 10 krijg ik een zakker op mijn linker hengel, YES !!!!
Helaas sla ik helemaal in het niets en zelfs de boilie zit nog op mijn hair. Een uurtje later een
vliegensvlugge run op de rechter hengel van Erwin. Het blijkt een bewegelijk baasje van 7 pond
te zijn. Rond de klok van elfen, houdt Erwin het voor gezien. Hij moet de volgende ochtend
zwemmen met zijn dochter en wil hiervoor een beetje fit zijn. Ik geef de moed niet op en ben
niet van plan zonder karper huiswaards te keren. Na het vertrek van Erwin wordt het muisstil
om me heen. Zachtjes stem ik mijn kleine transistor af op 538, maar al gauw besluit deze
monotome herrie te verruilen voor de softe deuntjes van 10 gold. Ik kijk op mijn telefoon voor de
tijd en besluit om de slaapzak op te zoeken. Ik lig net een minuut of 5 in mijn slaapzak en begin
het net een beetje warmer te krijgen totdat mijn linker Delkim plots alle rust om mij heen
verstoort. De lijn wordt van mijn molen afgesleurd en zo snel als ik kan ontdoe ik mij van mijn
slaapzak en sjor ik mijn laarzen aan. Hangen! ........ Helaas schiet de karper al snel los en sta ik
verslagen met een kaarsrechte hengel in mijn handen. Godver de godver de godver.............

  

Geen vertrouwen meer in die haken..... al meerdere keren losschieters gehad..... Snel op beide
hengels aandere ondelijnen geknoopt. Zo, Nash Wicked haakje nummer 8.... nu ben ik pas echt
zeker van mijn zaak.

  

Eindelijk val ik in slaap maar ik krijg mijn voeten nu niet meer warm. Even later een enkele piep
op mijn rechter hengel. Ik open mijn ogen en zie dat op deze hengel een vrolijk fluitend volgeltje
is geland. Het fototoestel pakken heeft geen nut denk ik bij mezelf, bij de minste beweging
schrikt hij en stijgt hij weer op. Ik doezel vervolgens in. Ik denk dat ik nog geen half uurtje heb
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geslapen, wanneer wederom mijn linker Delkim het geluid van een run produceert. Als ik mijn
laarzen aan doe stopt de run en zakt mijn swinger totaan zijn laagste punt. Uren lijkt het te
duren voordat ik mijn laarzen ben ingestapt. Ik pak de hengel en de aanslag volgt, hangen!

  

Traag komt mijn tegenstander op gang, van links naar rechts en andersom. Shit..... hoofdlamp
vergeten mee te grissen.... ik had hem nog zo klaargelegd om hem bij een run zo mee te
pakken. Hmm... dan maar in het donker......

  

De karper gedraagt zich erg vreemd en komt dicht aan de kant. Het lijkt of hij nu met zijn kop
boven het water uitsteekt, ik zie ook geen fuck zonder die hoofdlamp! Gestaag doe ik een stap
achteruit en graai alsnog de hoofdlamp van mijn tas. Met in de ene hand de kromme hengel
probeer ik met mijn andere hand de hoofdlamp om mijn hoofd te bevestigen, wat een gekloot!!!

  

Uiteindelijk schijn ik een beetje richting de vis, hij lijkt wel een meerval! De vis neemt een snelle
en harde run richtig het open water en ik bedenk me dat een meerval wel onwaarschijnlijk zou
zijn met een scopex boilie als aas. Maar goed, je weet maar nooit. Stukje bij beetje dirrigeer ik
de vis richting mijn landingsnet. Hij zit!!!!!

  

Wat is het nou eigenlijk, meerval of toch karper ???

  

Een langgerekt gevaarte ligt nu in mijn landingsneten ik zie dat ik te maken heb met een heuze
kanaal-graskarper. Na weging blijkt hij exact 20 pond te wegen en een lengte te hebben van 96
cm. Wate een bak!
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        Deze nacht word ik nog 2 maal gewekt door mijn Delkims en besluit ik 07:00u huiswaards tekeren. Ik kon terugkijken op een geslaagde nacht met toch wel een bijzondere vangst.    Stephan Zegwaard.    
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