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Na een week elke avond voeren ( zo'n 2 kilo boilies per keer) ging ik op donderdag avond
(03/10/2002) op het water vissen waar naar mijn mening weinig gevist wordt. Ik wist niet eens
op welke diepte ik de hele week had gevoerd eigenlijk wist ik helemaal niets over het water. Ik
kwam om ongeveer 17.30 uur aan en na drie keer heen en weer lopen om al m'n spullen uit de
auto te krijgen begon ik met het opzetten van m'n hengels. Ik had m'n eerste hengel net 5
minuten in het water liggen en ik had m'n eerste run al. Hij ging er als een torpedo vandoor en
schoot in het plompen blad. Ik heb alles geprobeert maar ik kon hem met geen mogelijkheid
meer loskrijgen.

  

10 minuten later had ik dan eindelijk alle drie m'n hengels op de juiste stekken liggen dus kon ik
beginnen met het opbouwen van m'n tent. Ik had nog geen haring in de grond gestoken of ik
kreeg alweer een run op de zelfde hengel. Na 10 min had ik een mooie 24 pond schub geland.
Toen ik uiteindelijk alles had opgebouwd kreeg ik rond een uurtje of tien weer een run, ditmaal
op m'n middelste hengel. Er was geen houden aan, links en rechts door m'n twee andere lijnen
heen. Alles zat door elkaar gedraait. na 25 minuten wist ik wel m'n eerste dertiger te landen.
Het was een 35 pond schub en dan kijk je toch wel even raar als je pas 6 maanden op karper
vist. Ik heb de vis onthaakt en in de bewaarzak gedaan en meteen iemand gebeld die er een
mooie foto van heeft gemaakt. Ondertussen zat ik nog steeds met twee lijnen inelkaar gedraait
dus ik was m'n ene lijn over de andere aan het gooien en draaien. Toen ik ze bijna uit de knoop
had voelde ik de lijn die nog in het water lag strak trekken. Heel snel de laatste lussen eruit
gehaald en ja hoor daar was de derde een mooie 20 pond schub. Die heb ik meteen weer
lekker laten zwemmen. Dus rond 23.00 uur had ik alle drie m'n hengels er weer in. Die maat
van me om de foto te maken kwam toen pas aan. Ik heb er die avond nog twee gevangen (18
en 22 pond schubkarpers) en een verspild. Toen was het 24.00 uur en de bedoeling was om de
hele nacht te blijven maar ik moest werken de volgende dag dus om toch nog wat slaap te
krijgen ben ik maar naar huis gegaan. Dus ik heb die avond in 6 uur 121 pond aan karper
gevangen en twee verspeeld. Ongekend gewoon!
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