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Het was een mooie zonnige dag en ik besloot om eens te gaan observeren op de plas vlakbij
mijn huis. Ik had hier al vele mooie karpers gevangen met als grootste een mooie schubkarper
van 33 pond. Toen ik langs een van mijn oude stekken liep zag ik een 3-tal mooie schubkarpers
van in de 20 pond onder een struik liggen. Ook zag ik een grote karper springen in een dode
hoek.

Ik dacht gelijk aan de grote schubkarper die ik een half jaar geleden ving op 33 pond. Ik besloot
om hier een paar handjes te voeren en de volgende avond zou ik gaan vissen. Nadat ik op de
stek arriveerde zag ik een klein karpertje zwemmen, vlakbij waar ik gevoerd had en dat gaf me
goede hoop.

Ik gooide 2 hengels richting de overkant beaasd met boilies en eentje ging onder de mijn eigen
kant, deze werd beaasd met mais. Ik voerde nog een aantal handjes mais bij de kanthengel en
begon met mijn tent op te zetten.

Ik was net klaar met mijn tent toen ik een paar piepjes kreeg van mijn kanthengel. De swinger
ging langzaam omhoog en ik sloeg aan. Ik voelde een kleine weerstand en dacht eerst dat het
één van de vele knolletjes was die hier zwemmen maar het bleek een zeelt te zijn.

Na deze hengel weer beaasd te hebben kroop ik mijn slaapzak in, want het was inmiddels
alweer 23.45 uur. Ik viel meteen in slaap totdat ik omstreeks 02.00 uur werd gewekt door mijn
gillende optonic. Nadat ik aan had geslagen probeerde deze sterke vis de struiken en takken op
te zoeken maar ik loodste de vis daar vandaan en hij begon te vechten op het open water. Na
15 min kwam de karper in het licht van mij hoofdlamp. Volgens mij is dit een dertiger dacht ik in
mijzelf.
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