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Het is weer voorjaar en tijden zijn veranderd.... Het vrijgezelle leven is over en ineens heb je
stukken minder tijd om te gaan vissen, wel jammer maar je krijgt er ook weer een hoop voor
terug. Na een paar daagjes te hebben gevoerd heb ik besloten samen met mijn vriendin
Marlous een nacht te gaan vissen in de Ursemmerplas, een leuk dressuur watertje in
Noordholland met een mooi bestand aan grote schub- spiegel- en graskarpers. Eenmaal
aangekomen op de stek kan het beginnen, de hengels worden ingegooid op ongeveer een
meter tot twee meter diepte niet ver uit de kant en per hengel gooi ik er ongeveer zo'n 15
boillies bij. Al gauw stond de tent en begon Marlous lekker koffie te zetten ( wat veel te sterk
was, je lepel bleef nog net niet rechtop staan ) en een paar burgers te bakken. Goh! ze had het
toch opeens naar de zin, eerst was ze niet mee te slepen maar eenmaal genesteld in mijn tentje
had ze het toch erg naar de zin. Warm aangekleed en dubbele slaapzakken gingen we de nacht
in en we mochten tot vroeg in de morgen uitslapen totdat we onder het genot van een heet
bakje thee de eerste run kregen. Ik sloeg aan en HANGEN! Na een tijdje te drillen zagen we dat
het een graskarper van een mooi formaat was, Marlous schepte de vis alsof ze jaren ervaring
had en bracht de vis aan de kant. Het was een graskarper van een centimeter of 85 en een
pondje of 16.
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Nog geen tien minuten later kreeg ik weer een run en zei tegen Marlous dat die voor haar was,
dus ze sloeg m aan en weer hangen. Tijdens het drillen legde ik haar uit hoe ze het beste de vis
naar binnen kon halen en dat ging goed. Na een korte tijd lag de vis op de kant. Weer een hele
mooie graskarper van ongeveer een kleine 70 centimeter. Marlous toonde alle respect en liefde
voor de vis en ontdeed hem van de haak.

      

      

Gauw even een fotootje maken en de vis weer laten zwemmen. Ik hoop dat Marlous de smaak
te pakken heeft want ik vond het best gezellig zo met z'n tweetjes, maar goed.... als dat zo is
komen er nog meer foto's.

  

Veel visplezier allemaal.

  

Groet Bart en Marlous
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